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Op z’n Evi’s

Wat houdt ons bezig? Evi Hanssen, 44, mama van twee jongens en getrouwd met Kurt,
heeft er een zesde zintuig voor. Wat ze zelf voelt, deelt ze hier graag.

Stapje voor stapje

Of ik geslaagd ben in mijn opzet om niks meer te ko-
pen dit jaar? Ik kreeg de vraag van een lieve opmerkzame
lezer via Instagram. Ze had het over de column die ik dik
een half jaar geleden schreef over fast fashion. Over hoe
confronterend ik het vond om foto’s te zien van een zee
van kleren, midden in de woestijn. En hoe ik daar, zeker
in mijn jonge jaren, mee toe had bijgedragen. Stoer ver-
klaarde ik in mijn column dat ik geen nieuwe kleren
meer zou kopen tot 2023. Om mijn woorden kracht bij
te zetten lanceerde ik op mijn social media zelfs een poll
en vroeg of er nog mensen met me zouden meedoen.

Bij deze geef ik toe dat ik niet geslaagd ben ik mijn op-
zet. Een preloved trouwjurk vinden was mijn eerste uitda-
ging. Maar op tweedehandssites zag ik alleen lelijke jur-
ken; pompeuze taarten met nepdiamanten, diep uitgesneden
kanten niemendalletjes en middeleeuwse paarse gedrochten
met een rijgrug. Geen wonder dat deze jurken te koop wer-
den aangeboden! Waarschijnlijk zijn deze huwelijken misge-
lopen omdat de bruid in zo’n misbaksel aan het altaar was
verschenen, fantaseerde ik er ongepast bij. Dus besloot ik om
toch een nieuwe jurk aan te schaffen, maar eentje die ik daar-
na nog zou kunnen dragen, én van een Belgisch merk. Het
werd een lichtroze kaftan in zijde die ik ongetwijfeld nog vele
zomers zal dragen als overgooier op het strand of als foulard
over mijn zetels. Duurzaam en multifunctioneel.

Helaas stopte het niet bij die trouwjurk. Ik kocht ook een
paar sandalen die al lang op mijn verlanglijstje stonden. Van
vegan leder, dat dan weer wel. Tijdens een wandeling met
mijn hond, in mijn vegan sandalen, moest ik haverwege
blootsvoets verder. Ik had tot bloedens toe blaren, dus zijn
die sandalen alsnog achter in de kast beland. Jammer.
Verder kocht ik ook nieuwe onderbroeken, in bio-

katoen en van een Belgisch merk. Ze zitten zalig maar zijn
mega onsexy. Gelukkig ben ik al getrouwd. Ik kocht ook nog
enkele T-shirts, een badpak, een winterjas, een roze maatpak
en een paar sneakers. Een truitje en een broek. En twee
jumpsuits in jeans. Dus neen, het is me duidelijk niet gelukt
om mijn belofte te houden.

Maar het afgelopen halfjaar kocht ik wel minder, al valt dat
moeilijk te geloven als ik mijn eigen lijstje zwart op wit zie
staan. Ik koop in elk geval bewuster, want het schuldgevoel
knaagt als ik iets nieuws aanschaf. Impulsief kopen doe ik
niet meer, net zoals impulsief roepen dat ik niks nieuws meer
zal kopen. Ik doe het stapje voor stapje. Zoals géen nieuwe
outfit aanschaffen voor de feestdagen. Ik neem een voorbeeld
aan mijn eigen kerstboom, die voor het veertiende jaar op rij
zal schitteren onze living, met ballen die nog uit de jaren

tachtig komen. Voorzichtig lanceer ik bij deze dus een

nieuwe belofte. Ik koop geen nieuwe kleren voor de
feestdagen. Wie doet mee?

“Impulsief kopen doe ik niet meer,
net zoals impulsief roepen dat 1k
niks nieuws meer zal kopen”

Billie 1t
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